
Orde van Dienst zondag 6 juli 2025, De Open Hof Oud-Beijerland 
 

Voorganger: ds. Carla Schoonenberg - Lems 
Muzikale leiding: Leo Lommers, zangers: Kees Wisse, Paul de Vries, Anton van Driel, Rico 

Sanders en Martin van der Pol 
==================================================================================== 

VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij Taizélied 62  

Voorzang Mannen, gemeente 3x 

 
 

Bemoediging en drempelgebed 

o: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

o: Laten wij bidden:  ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 

g: AMEN. 
 

Aanvangslied (staande) Psalm 66: Intochtspsalm 66: antifoon zanggroep, 1 Allen, antifoon 

zanggroep, 3 Allen, antifoon zanggroep 

Antifoon: Heel de aarde moet Uw naam verhogen, muziek Leo Lommers 

1: Breek, aarde, uit in jubelzangen, 

Gods glorierijke naam ter eer. 

Laat van alom Hem lof ontvangen. 

Geducht zijn uwe daden, Heer. 

Uw tegenstanders, diep gebogen, 

aanvaarden veinzend uw beleid. 

Heel de aarde moet uw naam verhogen, 

psalmzingen uwe majesteit. 
 

3: Doe onze God uw loflied horen, 

gij volken, zing alom op aard, 

loof Hem door wie wij zijn herboren, 

die ons voor wankelen heeft bewaard. 

Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 

zoals men erts tot zilver smelt. 

Gij die ons, aan het vuur ontheven, 

gelouterd voor uw ogen stelt. 
 

Groet: 

vg: De Heer zij met u. 

g: Ook met u zij de Heer  (gemeente gaat zitten) 
 

Kyriegebed  
 

Gloria: Lied 274 Zanggroep vers 1, gemeente vers 2 en 3 

1: Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 

2: Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt.
 

 



3: Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 

Gebed bij de opening van het woord 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Aandacht voor de kinderen 
 

Lied 224 

1: Elke dag vertelt over God de Heer, 

alle nachten fluisteren tot zijn eer, 

heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed, 

heel de aarde juicht over al wat Hij doet, 

alles is zo mooi, dat ik zingen moet. 
 

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 66, 10-14 
 

Lied 811 Zanggroep vers 1, gemeente vers 2 en 3 

1: Zoals een moeder zorgt 

voor kinderen, haar toevertrouwd, 

en waarborgt dat zij leven: 

zo werkt een god van liefde, en geen uur 

verflauwt zijn vuur. 

Niet meer verstomt het woord 

dat Gij ons hebt gegeven. 
 

2: Het neemt ons bij de hand, 

dat woord, geduldig voert het ons 

uit angstland weg naar vrijheid. 

Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog, 

zo heet en droog – 

laat mij niet moeten gaan 

als Gij niet zelf nabij zijt. 
 

3: Een waterval van licht, 

van vreugde en gerede hoop, 

van inzicht en vertrouwen: 

zo overkomt Gij mensen, ik besta 

uw woord en ga. 

Nog weet ik niets van U, 

ooit zal ik U aanschouwen. 
 

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 10, 1-20 
 

Lied 973 vers 1, 2 

1: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

en op te vangen wie zijn thuis verloor, 

halleluja, 

2: om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

halleluja, 
 

Verkondiging  
 

Improvisatie op Lied 976,  

voorafgaand aan het zingen van Lied 976: Zanggroep vers 1, gemeente vers 2 en 3 

1: Ons heeft de Heer met liefde 

neergeschreven, 

leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 

Ons leven mag zich voluit laten lezen, 

herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 
 

2: Wie kan in ons een brief van Christus 

lezen, 

als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 

die ons als dode, levenloze letters 

beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 

3: Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 

dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 

Om mensen zijn ontferming te herhalen 

zijn wij gezonden, deze wereld in. 
 



DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

In Memoriam Cocky Vliem-van Mourik 
 

Psalm 139 vers 1 

1: Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 
 

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Mededelingen en collecten 

1e Diaconaal vakantiewerk, 2e Kerkenwerk 
 

Slotlied 802 vers 1, 3, 5, 6 Zangroep vers 2 en 4     *We zingen dit lied staande. 

1: Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

‘Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.’ 

Refr: Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 
 

2: Door de wereld gaat een stoet 

die de ban brak van het bloed. 

Die bij wat op aarde leeft 

nu geen burgerrecht meer heeft. 

Refr: 

3: Menigeen ging zelf op pad 

daar hij thuis geen vrede had. 

Eeuwig heimwee spoort hem aan 

laat ook hem het woord verstaan. 

Refr: 
 

4: Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang 

richten pelgrims hun gezang. 

Refr: 

5: Velen, die de moed begaf, 

blijven staan of dwalen af, 

hunkerend naar hun oude land. 

Reisgenoten, grijp hun hand. 

Refr: 
 

6: Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

‘Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.’ 

Refr: 
 

Wegzending en zegen met Lied 810, 2 x voorzang door de Zanggroep, 3 x gemeente 

1: Ga: tot de einden der aarde, 

tot het uiterste, 

daar zal liefde zijn: ga. 
 

Het licht voor ons uit…. 
 

Muziek 


